
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer                                                                                                                                1         

 

In het eerste nummer van 2023 starten we met 
een tweetal nieuwe rubrieken. In plaats van 
Omaggio... komt een nieuwe rubriek, geti-
teld Retrospectief… Daarin halen we blaas-
kapellen uit het verleden voor het voetlicht. 

En een rubriek over de Motivatie... van de Dirgel-

länder Muzikanten. Zeg maar, waarom doen we dit.  
In het eerste kwartaal is het doorgaans rustig. We 
speelden we  op de Niewjaarsbijeenkomst... Onze 
trouwe invallers stonden ons terzijde. Met de wer-
ving van nieuwe leden hebben we nu ook een 
trombonist gevonden. Daarover verder in dit 
blad meer. In dit Dirgelen Nuujts hebben we 
nieuws van de kapel... voor u. In Op de 
pupiter... dit keer een nieuw muziekstuk en 
zijn opmerkelijke componist. 
We kijken alvast vooruit naar het 10de 
Steinder Oktoberfest..., en de Geschiede-
nis van het Oktoberfest.... Verder laten we 
onze Nieuwe muziek... de revue passeren. 
In Muzikanten gezocht… een oproep voor 
aanvulling van ons orkest. De vaste rubrie-
ken zijn er natuurlijk ook. In de Agenda... 
vindt u de optredens die voor 2023 gepland 
staan. Ondanks enkele afzeggingen mag dat 
er zeker weer zijn. Ook Staccato...  met kor-
te berichtjes is er weer. Dit keer blijft Op de 
bühne… weg vanwege uitblijven van optre-
dens. We wensen u veel lees- en kijkplezier!  
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Het bestuur van de 

  “Vrienden van de  

      Dirgelländer”  
 

Jan Smeets  
046-4336323  
E. jansmeets54@hotmail.com 
 

Harrie Stijnen  
046-4332828  
E. harie.stijnen@gmail.com 

Nico Snackers   
   06-23970502  
E. jn.snackers@home.nl 
 

Lid worden van “Vrienden 
van de Dirgelländer”? 

Neem even contact op met 
een van de contactpersonen 
en maak € 10,= over naar 
IBAN nummer  

NL08 RABO 0334 2807 29 
t.n.v  Stichting Vrienden van 
de Dirgelländer. 

U bent dan altijd op de  

hoogte van het nieuws van  

de Dirgelländer Muzikanten. 

De opmaat ...  van Nummer 45 

Het bestuur van  
de Dirgelländer Muzikanten 
 
Voorzitter/secretaris:                     
Peter Notten 
 
Penningmeester:             
Hilde Tilmans 
 
Bestuurslid: 
Hermie Dörenberg 
       ………… 
 

PR en Contact: 
Peter Notten 
Onderste Puth 69 
6155 LR  Puth 
 

tel. 046-4433212 
 

E mail: 
aenpnotten@gmail.com 
 

óf 
Henk Stortelder 
Smeetsstraat 70 
6171 VD Stein NL. 
 

tel. 06-57342358  
 

E mail: 
henk.stortelder1@gmail.com 
        ………… 
 

Repetitor: Wil de Bruin 
        ………… 
 

Rabobank:  
IBAN: NL98RABO0149252870   

Nieuws van de kapel...  
… Onze voorgenomen busreis naar Pittem (B) is helaas afgezegd. De Original 
Dorfmusikanten uit Pittem verkeren in een moeilijke fase na ziekte en zelfs 
een sterfgeval in hun groep. Hopelijk komt er later een nieuwe afspraak.  
Ook de voorgenomen reis naar Bunnen (D) kan niet doorgaan.  
Jammer, want we hadden ons allemaal verheugd op deze uitjes. 
De werving van muzikanten, om ons orkest te kunnen verjongen en/of uit te 
breiden, heeft tot resultaat dat we een nieuwe trombonist in de groep hebben 
in de persoon van  Nol van Pol. Nol is een geroutineerde muzikant. Hij staat al 
op onze groepsfoto. Helaas is klarinettiste Lilian Bartholomeus gestopt na 3 
maanden proeftijd. Ze kon de repetitie op de donderdagen niet goed combine-
ren met werk en gezin. Dus zoeken we een klarinettist(e). De zoektocht naar 
een tenorhoornist gaat ook verder. Een aantal repetities heeft Jo Cobben 
meegespeeld. Nu speelt Angelo Paulissen mee. We hopen dat hij blijft.  De 
tenorpartij is de veeleisendste van ons orkest.   
We houden u op de hoogte. (Zie verder op blz. 2) 
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Retrospectief...  

John Quadflieg und die 
Wurmtaler Musikanten. 

... Zo heet onze nieuwe rubriek, waarin we de schijnwerpers zetten op een 
van de vele gerenommeerde blaaskapellen uit het verleden. Hun historie is 
vaak interessant en de namen van de orkesten zullen velen zich herinneren.  
We starten met de Wurmtaler Musikanten; of eigenlijk 2 maal de Wurmtaler 
Musikanten. Dit orkest werd opgericht in 1966 vanuit harmonie St. Aemiliaan 
Blijerheide. In 1982 start orkestleider John Quadflieg, na een breuk, een 
nieuwe kapel onder de naam John Quadflieg und die Wurmtaler Musi-
kanten. In 1991 viert het oorspronkelijke orkest het 25-jarig  
jubileum. Later komt de naam Original Wurmtaler Musikanten voor deze ka-
pel in zwang. In feite bestonden er dus twee orkesten waarin de naam Wurm-
taler terug kwam. Overigens stamt deze naam van het riviertje de Wurm 
(Worm NL) dat vanaf Aken door Kerkrade stroomt. 
John Quadflieg had met zijn orkest veel succes. De muziekstijl varieert van 
Oberkrainer, via Böhmisch naar Volkstümlich, zeg maar aangeleund tegen 
Volksmuziek. John zelf speelt trompet en zingt. Verder componeerde hij en 
zijn vrouw Magda schreef teksten. Muzikaal zeer actief is John verder ook in 
de carnavalsmuziek en er verschijnen diverse CD’s; o.a. waarin hij samen 
met zijn dochters Sonja en Ilona speelt. De twee dames worden ook bekend 
onder de naam “The trumpet sisters”. Dat is toch wel opmerkelijk. 
Inmiddels woont de familie Quadflieg in Spanje. Behalve Sonja, die intussen 
lid is van die Altböhmischen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan! 

Muzikanten gezocht… 
… U las het al op blz. 1. We zijn op zoek naar aanvulling van ons orkest.  
Gelukkig kunnen we vaak terugvallen op vaste relaties als invaller(ster), 
maar we zoeken natuurlijk vaste leden voor ons orkest.  
Met een groepje uit de leden van onze kapel zijn we bezig om geschikte  

muzikanten te werven voor de Dirgelländer Muzikanten; ook jeugdigere kandi-
daten. De focus ligt nu op een bes-klarinettist(e) en een tenorhoornist(e). We 
zijn vol goede moed dat we de bezetting kunnen aanvullen. We zetten onze 
zoektocht voort en houden u op de hoogte. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2023… 
… Traditioneel trappen uw Dirgelländer Muzikanten muzikaal het nieuwe jaar 
af met een gezellige middag medio januari. Ook dit jaar weer, op zondag 15 
januari in de feestzaal van Brasserie Merode. Voor een talrijk publiek speel-
den we een anderhalf uur. We hadden gezorgd voor zoetigheden op tafelen 
later in de middag trakteerde het bestuur van  onze fanclub Vrienden van 
de Dirgelländer op hartige hapjes. Dat werd allemaal hooglijk gewaardeerd 
door onze fans. Wat een leuke middag! 

Onze drijfveer; ongebroken elan… 
… De muzikanten van de Dirgelländer Muzikanten worden allemaal gedreven 
door hun passie voor de muziek. Dit keer daarover Peter en Henk.  
Peter: “Van kinds af aan ben ik in de muziek actief. Eerst als zangertje bij 
de Meerssener Nachtegalen. Later als hoornist in de harmonie in Bunde. 
Blaasmuziek is mijn passie geworden. Ook op vakantie zoek ik dat op. Wan-

neer op de repetitie bij de Dirgelländer een nieuw muziekstuk wordt uit ge-
probeerd, hoor je al snel hoe het valt in het orkest. Leuk is om daarna de 
reactie van het publiek te beleven wanneer we het uitvoeren. Sowieso zijn 
onze optredens echt voor mij de motivatie. Muziek maken voor de toehoor-
ders geeft je een boost! Gelukkig hebben we steeds een fijn publiek”  
Henk: ”Muziek, een hobby voor nagenoeg je hele leven. In 1958 werd ik lid 
van de drumband van de Société St. Martin Fanfare de Stein (zeg maar de 
fanfare van Stein). Vanaf 1964 ook lid van de Steinder Hofkapel, de latere 

Dirgelländer Muzikanten. De herinneringen aan de jaarlijkse optredens in tent 
van de Steinder Bök zal ik nooit meer vergeten. Met de kapel beleefden we 
ontelbare muzikale hoogtepunten, waaronder de reizen naar Spanje (4x), 
Tsjechië (3x), tig-maal naar Oostenrijk en Duitsland. Daarbij wil ik de Dirge-
lenfeesten in de tent op de Dirgelen niet vergeten; en natuurlijk de vele op-

tredens vnl. in Limburg. De Dirgelländer zijn trouwens ook niet meer weg te 
denken uit het culturele leven in Stein. Al deze succesvolle activiteiten zijn 

een motivatie om met vertrouwen het 60-jarig jubileum van de Dirgelländer 

Muzikanten  in 2024 tegemoet te zien.” 
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Agenda 2023 
 

Agenda-aanvullingen vol-
gen.  
         
Zie ook onze webpagina: 
www.dirgellander.nl  

 D irgelen Nuujts   

20 apr. WZC Urmonderhof, Urmond 18.30— 20.00 uur. 
27 mei Reckheimer Musikanten, Rekem (B) 20.00—21.15 uur. 
  3  juni Schuttersfeest Dieteren. 
  3 sept. Dirgelenfeest, Brasserie Merode. 13.30—18.45 uur. Zie elders in dit blad. 
  7 en 8 okt. 10de Steinder Oktoberfest, sporthal Merode (info volgt) 
   Spelen op 8 oktober Frühschoppen vanaf 11.00 uur   
28 okt. WZC Wilgenhof, Bunde 14.30 – 16.00 uur.     
26 nov. Vriendendag (info volgt). 

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
voor de leden van  
“Vrienden van  

de Dirgelländer”. 

Op de pupiter...  
... Dit keer met een succesvol componist: Norbert Gälle, geestelijk vader van 
de alom bekende Böhmischer Traum. Sedert het ontstaan van deze polka is 
duidelijk dat Norbert een bijzondere begaafdheid heeft voor het schrijven van 
mooie melodieën. Norbert Gälle (*1 maart 1964) leerde op 13-jarige leeftijd 
tenorhoorn spelen. Sinds 1989 is hij de eerste baritonist bij de "Scherzachtaler 
Blasmusik" die onder leiding staat van zijn broer Anton. Ze spelen voorname-
lijk eigen werk. Dat Norbert met zijn onmiskenbare componeerstijl en orke-
stratie hierin, naast andere collega’s in het orkest, een stevige hand heeft mag 
duidelijk zijn. Norbert Gälle speelde in vele bekende Egerland blaaskapellen, 
o.a. met Wilfried Rösch, Peter Schad, Robert Payer. In 1996 schreef hij zijn 
eerste polka getiteld "Heimweh", gevolgd door andere stukken zoals 
"Morgengedanken", "Auf und Ab","Sorgenbrecher", "Janik", "Sehnsucht nach 
Dir”, "Grüße aus Mistrin", “Das sind wir”, “Lebensträume” en de internationaal 
succesvolle polkahit "Böhmischer Traum". Nu ligt zijn werk “Böhmisch durch 

die Welt” op de pupiter bij de Dirgelländer Muzikanten. In een arrangement van 
collega en geluidstechnicus Mathias Gronert. Overigens spelen de Scherzies, 
de “Scherzachtaler Blasmusik”, in 2023 hun afscheidstournee na 34 jaar.  

10de Steinder Oktoberfest 7 en 8 oktober ... 
...  De 10de editie staat al stevig in de steigers. En hoe! Daar zijn we trots op. 
De optocht op zaterdagmiddag luidt vanzelfsprekend het feest weer in.   
Vanaf 18.00 uur is in de sporthal van Merode de Oktoberfestparty ohne Ende.  
En op de zondagmiddag onze Oktoberfestmatinee. 
Het programma mag er deze 10de keer zeker zijn. 
Wat dacht u van Beppie Kraft, de Knöppele, das Tirol Team, Marleen Rutten, 

John Tana, Die Altböhmischen, die Power Buam. En natuurlijk uw eigen Dirgel-

länder Muzikanten, die het feest op de zondag openen met een Frühschoppen.  
U krijgt er zeker al trek in! Dus: Save the date!! 7 en 8 oktober 2023. 
Op naar het 10de Steinder Oktoberfest!! 
 

U vindt ons ook op www.steinderoktoberfest.nl voor info en tickets. 
 
Met WeissBlaue Grüsse,              Het Oktoberfestcomité. 

 Het 10de  

Steinder Oktoberfest  

is op 7 en 8 oktober 2023. 

Dirgelenfeest 2023… 
… wordt dit jaar gehouden op zondag 3 september; begin om 13.30 u.. 

Voor het programma tekenen uw Dirgelländer Muzikanten, blaaskapel De Toren-
kruiers uit Bocholt (B) en de Mährländer. De invulling van de middag is als 
vanouds, met vlaai, koffie/thee, barbecue en een tombola. Zet u de datum 
alvast in uw nieuwe agenda? Tot dan in Brasserie Merode. 

Norbert Gälle 

Nieuwe muziek... 
… De winterperiode is bij uitstek geschikt voor het instuderen van nieuwe 
werken voor ons repertoire. De muziekcommissie draagt de nieuwe muziek 
voor en dan wordt het uitgeprobeerd in het orkest. Over enkele stukken heb-
ben we al geïnformeerd. Maar de volgende twee werken zijn ook in bewer-
king op de repetitie. De “Paula polka” van Lukas Bruckmeijer (die kennen we 
van de Brauhauspolka) en “Böhmisch durch die Welt” van Norbert Gälle 
(bekend van Böhmischer Traum). Kijkt u maar eens op you tube. 
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Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten 

Henk Stortelder 

Staccato... 
Op 15 januari vierden we een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Het 10de Steinder Oktoberfest wordt beslist een klapper. 

Entreekaarten zijn al te bestellen.  

Het Dirgelenfeest is op zondag 3 september. 

De Vriendendag wordt gehouden op zondag 26 november. 

Bezoekt u ook eens onze website en de facebookpagina. 

Fine... 
... 2023 is begonnen. Nu zonder coronavoorwaarden, gelukkig.  
Eindelijk weer het oude “normaal”. 
We verheugen ons op een muzikaal en gezellig jaar 2023. 
 

Het volgende Dirgelen Nuujts verschijnt eind juni! 

Advertentiepagina’s… 
... Op onze advertentiepagina’s van het Dirgelen Nuujts presenteren zich  
bedrijven die ons een goed hart toedragen en ons infoblad en onze blaaskapel  
sponsoren met hun advertenties. Wellicht denkt u aan hen bij uw aankopen.  

Vriendendag 2023... 

… Die staat gepland op zondag 26 november. Uw Dirgelländer Muzikanten spelen 
dan weer een goed uur exclusief voor u, onze fans. Verdere info volgt t.z.t. 

Contributie Vrienden van de Dirgelländer… 
… De contributie voor 2023 bedraagt weer € 10,00 per persoon. Maakt u s.v.p. 
dit bedrag over op IBAN nummer NL08 RABO 0334 2807 29 t.n.v. Stichting 
Vrienden van de Dirgelländer, voor zover nog niet gebeurd. 
Namens het bestuur van de Vrienden van de Dirgelländer, alvast dank. 

Oktoberfest geschiedenis... 
… dat het Münchner Oktoberfest het grootste bierfeest ter wereld is, is bij  
iedereen nagenoeg bekend. Het begon in 1810 als paardenevenement  ter ere 
van de verloving van Prinses Therese von Sachsen-Hildburghausen met de 
latere Koning Ludwig I von Bayern. De naam van de prinses ging over op de 
feestweide voor de poorten van München, de “Theresienwiese”; kortweg op 
z’n Beiers Wies’n. Alleen brouwerijen uit München mogen hun bier presenteren 
op het Oktoberfest. Ze brouwen daarvoor een speciaal Wies’n bier. Elk jaar 
houden de “Festwirte” samen met de Oberbürgemeister een feestelijke  
intocht. De burgemeester valt dan de eer te beurt om klokslag 12.00 uur in de 
Schottenhamel Festhalle het eerste vat aan te slaan, met de uitroep O’zapft 
is! Op dit teken openen tegelijkertijd alle bierkranen en gedurende zestien  
dagen vloeit een geweldige bierstroom. Maar daarnaast bieden de Wirte ook 
gerechten aan. Al lang zijn er geen paardenrennen meer en ook de attracties 
maken het feest tot één grote kermis met diverse achtbanen en inclusief een 
reusachtig reuzenrad. Door de attracties is het nieuwe terrein 42.000 m2  
(42 ha) groot, met 14 grote biertenten en diverse kleinere.  
De Hofbräu-Festzelt is de grootste met meer dan 10.000 plaatsen. 
Dat het Oktoberfest in september start heeft te maken met het weer dat in 
september vaak nog mooi is. Met zo’n 5,7 miljoen bezoekers vielen de  

aantallen in 2022 wat tegen, wat wordt toegeschreven aan het natte en koele 
weer in de eerste week en nog corona-vrees. De blaasmuziektraditie is er 
sinds 1900. Vanaf toen werden zelfs liedbundels gratis uitgedeeld onder de 
bezoekers om mee te kunnen zingen. Het “Ein Prosit.. “ stamt uit die tijd.  

Halverwege de feestperiode wordt een groot “Platzkonzert” gehouden op de 
trappen van “Bavaria”, het grote standbeeld van de beschermheilige van het 
feest. Voor het beeld verzamelt zich een grote mensenmenigte om het  

spektakel mee te beleven waarbij diverse muziekkapellen present zijn en  

samen spelen. Zou dat iets zijn voor ons in Stein? 

Uit het Münchner feest hebben we al meerdere elementen overgenomen. 
Daarmee hopen we toch originaliteit in het Steinse feest te kunnen inbouwen. 

Bavaria 

Standbeeld 

München 
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De sponsoren van het Dirgelen Nuujts... 

 

Ontdek, beleef, 

en geniet bij 

Brasserie La Piazza 

In Aelse 
  Dor. Verschureplein 17 

Elsloo 

 

085-8772998 
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Merodestraat 31 

6171 XM Stein 

Nederland 

T 046-4339131 

www.partyservice-merode.nl 

Café restaurant catering buffetten  

bbq vergaderingen koffietafels 
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Wij danken onze sponsoren van harte 
voor hun steun aan onze vereniging. 

Kiest u bij uw aankopen bij voorkeur  

Onze sponsoren.   

 

In elke woning 

bloemen van  
de Koning 

  

    Valderstraat 36 

    6171 EM Stein 

    046-4331413 

Mauritsweg 48 Stein 
06-55824865 

Blaasinstrumentenreparatie.nl 


